
DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS, DE 

OPSTANDING DER DODEN EN HET 

OORDEEL 

15. Wij geloven dat Christus persoonlijk zal 

wederkomen. De opstanding der doden, die 

in de Here ontslapen zijn, zal direct 

plaatsvinden, terwijl de opstanding van de 

ontslapen zondaars op een later tijdstip vóór 

het oordeel zal plaatsvinden. Het 

opstandingslichaam zal dan een geestelijk 

vernieuwd lichaam zijn. Het oordeel van 

Christus zal dan plaatsvinden tijdens een 
laatste ontmoeting met de mensheid. Voor 

Zijn troon van grote majesteit en macht, 

zullen boeken geopend worden en 

eindbeloning of straf zal uitgedeeld worden. 

De hemel met zijn eeuwige glorie en  

zegeningen, Christus' aanwezigheid, is dan 

het uiteindelijke tehuis van degene die 

gekozen hebben voor de redding van God 

door Jezus Christus. De hel en zijn eeuwige 

misère en scheiding van God, is het tehuis 

van zij die de roeping tot redding genegeerd 
hebben. 

       Schriftgedeelten: Job 19:25-27; Prediker 

12:14; Jes. 11:1-12; Dan. 12:2; Zach. 14:1-

11; Matt. 10:15; 22:30-32; 24:1-51; 25; 

26:64; 28:1-20; Mar. 9:43-48; 13:1-37; 16:1-

8; Lukas 11:31-32; 13:3;14:14; 17:22-37; 

24:1-53; Joh. 5:28-29; 8:21-23; 11:21-27; 

14:1-3,14, 20:1-21:25; Hand. 1:3,6-11, 10:42; 

17:31; Rom 2:16; 8:11; 14:10-12; 1 Cor. 1:7-

8; 6:14; 15:1-58; 2 Cor. 4:14; 5:1-11; 1 

Thess. 1:10; 2:19; 3:13; 4:13-18; 5:1-11,23; 2 

Thess. 1:6-10; 2:1-12; 2Tim. 4:1; Titus 2:11-
14; Hebr. 2:1-3; 9:27-28; 10:26-31; Jak. 5:7-

8; 2 Petr.3:1-14; 1 Joh. 3:2-3; Openb. 1:7; 

19:1-16; 20:4-6,11-15; 21:1-22:5-7,12, 14-

15,20. 
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Eén van de belangrijkste kenmerken van De 

Wesleyaanse Gemeente is het diepe respect voor 

het gezag van de Bijbel en het feit dat onze 

doctrine en het praktische christen leven hierop 
gebaseerd moeten zijn. 

John Wesley zegt: “Mijn basis is de bijbel. Ik 

volg het in alles, door dik en dun. Onder alle 

omstandigheden moet de kerk getoetst worden 

aan de Bijbel en niet de Bijbel aan de kerk". 

             Door de jaren heen heeft De 

Wesleyaanse Gemeente een zeer belangrijke 

positie verworven in de wereld, omdat het haar 

beginselen en autoriteit ontleend heeft aan de 

Bijbel en dit heeft haar doctrine (leer) meer 

expliciet gemaakt. De Wesleyaanse Gemeente is 

verreweg de kerk van de Bijbel en zoekt niets 
anders dan de voortzetting van wat de Bijbel 

leert en beveelt alleen maar aan wat de Bijbel 

aanbeveelt. 

De wesleyaanse Gemeente heeft haar leer 

gebaseerd op de, “Apostolische 

Geloofsbelijdenis " van 150 na Christus. De 

meeste Christelijke organisaties erkennen deze 

verklaring. 

"Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde; En in Jezus 

Christus, Zijn enige geboren Zoon, Onze 

Heer, die door tussenkomst van de Heilige 

Geest geboren is uit de maagd Maria, 

geleden heeft onder Pontius Pilatus, werd 

gekruisigd, gedood en begraven. Hij is 

nedergedaald ten helle en op de derde dag 

opgestaan uit de doden; Hij is opgevaren 

naar de hemel en zette zich aan de 

rechterhand van God, de Vader, de 

Almachtige, vanwaar Hij terug zal komen 

om te oordelen levenden en doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest, de Universele 

kerk, de gemeenschap der Heiligen; de 

vergeving van zonde; de opstanding van het 

lichaam en het eeuwig leven. Amen." 

Deze doctrines, zijn gespecificeerd in onze 

Discipline en wel in “Articles of Religion." 

Deze artikelen zijn als volgt kort samengevat: 

 

DE GODDELIJKE DRIEEENHEID 

1. Wij geloven in één levende en waarachtige 

God, die zowel Heilig, liefdevol, eeuwig, 

onbeperk in macht, wijsheid en goedheid 

is; de Schepper en Beschermer van alle 
dingen. In deze eenheid zijn er drie 

personen van één essentieel natuur, macht 

en eeuwigheid nl. De Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. 

Schriftgedeelten :  Gen. 1:1; 17:1; Exodus 

3:13-15; 33:20; Deut. 6:4; Ps. 90:2; Jes. 

40:28-29; Matt. 3:16-17; 28:19; Joh. 1:1-2; 

4:24; 16:13;  17:3;  Hand. 5:3-4; 17:24-25; 

Kor 8:4,6; Ef. 2:18; Fil. 2:6; Col. 1:16-17; 

1 Tim. 1:17; Hebr. 1:8 en Joh. 5:20. 

 

GOD DE VADER 

2. Wij geloven dat de Vader de bron is van 

alles dat ontstaan is, zowel het zichtbare als 

het onzichtbare. Hij heeft de mens 
geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Er 

is een Vader-kind relatie tussen God en de 

mens, daardoor draagt Hij zorg voor de 

mens. Uit liefde zoekt Hij de zondaren op 

om hen te redden. 

Schriftgedeelten: Ps 68:5; Jes. 64:8; Matt 

7:11; Joh. 3:17; Rom. 8:15;  

1 Petr. 1:17. 

 

GOD DE ZOON 

3. Wij geloven in Jezus Christus, de enige 
geboren Zoon van God. Hij is, door 

tussenkomst van de Heilige Geest, geboren 

uit de maagd Maria, volkomen mens qua 

vlees en volkomen God qua Geest. Hij is 

gestorven aan het kruis en werd begraven 

als offer voor onze erfzonde en onze 

overtredingen en heeft ons tot God terug 

gebracht. Christus is vleselijk opgestaan uit 

de doden en is opgevaren naar de hemel en 

zette zich aan de rechterhand Gods. 

Vandaar zal Hij terugkomen om de 
mensheid te oordelen op de laatste dag. 

Schriftgedeelten:   Ps. 16:8-10; Matt. 1:21, 

23; 11:27; 16:28; 27:62-66; 28:5-9, 16,17. 

Mark 10:45; 15; 16:6-7; Luc. 1:27,31,35; 

24:4-8,23; Joh. 1:1,14,18; 3:16-17; 20:26-

29; 21; Hand. 1"2-3; 2:24-31; 4:12; 10:40; 

Rom. 5:10,18; 8:34, 14:9; 1 Cor. 15:3-8,14; 

2 Cor. 5:18-19; Cal. 1:4; 2:20; 4:4-5; Ef. 

5:2; 1 Tim. 1:15; Hebr.2:17; 7:27; 9:14, 28; 

10:12; 13:20; 1 Petr.2:24; 1John. 2:2; 4:14. 

 

GOD DE HEILIGE GEEST 
4. Wij geloven in de Heilige Geest als de  

       Derde Persoon van de Godheid,  . 

Schriftgedeelten:  Job 33:4; Matt. 5:17-19; 

Joh.4:24; 14:16-17; 15:26; 16:13-15; Hand. 

5:3-4; Rom. 8:9; 2 Cor. 3:17; Cal. 4:6. 

 

       DE AUTORITEIT VAN DE BIJBEL 

5. We geloven dat de 66 boeken van de Bijbel   

       het geïnspireerde en onfeilbare Woord van    

       God zijn en dat ze de nodige waarheid om  

        ons tot redding te brengen bevatten. 
Schriftgedeelten:  Ps. 19:7; Matt. 5:17-19; 

22:37-40; Lukas 24:27, 44; Joh. 1:45; 5:46; 

17:17; Hand. 17:2,11; Rom. 1:2; 15:4,8; 



16:26; 2 Kor. 1:20; Gal. 1:8; Ef.2:15-16; 1 
Tim.3:15-17; Hebr. 4:12;10:1; 11:39; Jak. 

1:21; 1 Petr.1:23; 2 Petr.1:19-21; 1Joh.2:3-7; 

Openb. 22:18-19. 

 

DE TWEE GROTE GEBODEN 

6. Wij geloven in de twee grote geboden die ons 

leren dat wij God moeten liefhebben met 

geheel ons hart, met geheel onze ziel en met 

geheel ons verstand en onze naasten als ons 

zelf. Alle mensen moeten hun individuele, 

sociale en politieke handelingen zodanig 
regelen dat ze God volkomen en absoluut 

kunnen gehoorzamen en alle mensen in de 

gelegenheid stellen om te genieten van hun 

natuurlijke rechten. 

Schriftgedeelten: Lev. 9:18; 34; Deut. 1:16-

17; Job 31:13-14; Jer. 21:12; 22:3; Micha 6:8; 

Matt. 5:44 -48; 7:12; Markus 12:28-31; 

Luc.6:27:29,35; Joh. 13:34 -35; Hand. 10:35; 

17:26; Rom. 12:9; 13:1,7-8,10; Gal. 5:14; 

6:10; Titus 3:1; Jak. 2:8;  1 Petr. 2:17; 1Joh. 

2:5; 4:12 -13; 2 Joh. 6. 
 

 HUWELIJK EN HET GEZIN 

7. Wij geloven dat de mens gemaakt is naar het 

beeld van God. Menselijke sexual iteit 

reflecteert dat in de vorm van intieme liefde, 

communicatie, gemeenschap, 

ondergeschiktheid en bevrediging. Daarnaast 

is Godsplan voor menselijke sexualiteit 

uitgedrukt in een monogame levenslange 

relatie tussen één man en één vrouw in het 

huwelijk. Dit is de enige erkende relatie, 

waarin de geboorte van kinderen en 
sexualiteit voorkomen. 

Schriftgedeelten: Gen. 1:27 -28; 2:18, 20, 23, 

24: Jes. 54:4 -8; 62:5b; Jer. 3:14; Ez.16:3; 

Hos.2; Maleachi 2:14; Matt. 19:4:6; Mark. 

10:9; Job2:1-2, 11; 1 Tim. 5:14; 1 Cor. 9:5; 

Ef. 5:23-32; Hebr. 13:4;  Openb. 19:7-8. 

 

 ERFZONDE VAN DE MENS 

8. Wij geloven dat de mens geschapen is door 

directe acties van God, maar vanwege de 

zonde van Adam verkreeg de mens een 
corrupte natuur die hem dwingt om het 

verkeerde te doen. De mens kan zichzelf uit 

eigen kracht en goede werken niet redden. 

Schriftgedeelten:  Gen. 6:5; Deut. 30:19; 
Jozua 24:15; 1 Kon. 20:40; Ps. 51:5; Jes. 

64:6; Jer. 17:9; Mark. 7:21-23; Luc. 16:15; 

Joh.7:17; Rom. 3:10-12; 5:12 -21; 1 Cor. 

15:2; Ef. 2:1-3; 1 Tim.2:5; Hebr.11:6; 

Openb. 22:17. 

 

 REDDING VOOR DE MENS 

9. Wij geloven dat wanneer iemand zich 

bekeert van zijn slechte daden en gelooft in 

Jezus Christus, hij gerechtvaardig wordt 

door het geloof. Hij is dan wederomgeboren 
en wordt een nieuwe schepping in Jezus 

Christus. 

Rechtvaardiging:     Habakuk 2:4; Hand.  

                                  13:38- 39; 15:11;  

                                  16:31; Rom.1"17; 3:28;  

                                  4:2-5; 5:1-2; 

                                  Gal. 3:6-14; Ef. 2:8-9;  

                                   Fil.3:9; Hebr.10:38. 

Wedergeboorte:         Joh. 1:12-13; 3:3,5-8; 

2 Cor. 5:17; Gal.3:26; 

Ef2:5, 10,19; 4:24; 
Col. 3:10; Tius 3:5; 

Jak. 1:18; 1Petr. 1:4; 

1 Joh. 3:1. 

Adoptie:    Rom. 8:15;  

                                   Gal. 4:5.7; Ef. 1:5. 

Getuigenis van de Geest:  

       Rom.8:16-17;      

      Gal.4:6; 1 Joh. 2:3;     

       3:14, 18-19. 

 

 GOEDE WERKEN 

10. Wij geloven dat, alhoewel goede werken ons 
niet kunnen redden van onze zonden of ons 

vrijwaren van het oordeel van God, ze toch 

vruchten zijn van ons geloof, die volgen na 

de wedergeboorte. Door deze vruchten zal 

ons geloof herkenbaar zijn. 

Schriftgedeelten: Matt. 5:16; 7:16-20; Joh 

15:8; Rom. 3:20; 4:2,4,6; Gal. 2:16; 5:6; Ef. 

20:10; Fil.1:11; Col. 1:10; 1 Thes. 1:3; Titus 

2:14; 3:5; Jak. 2:18,22; 1 Petr. 2:9,12. 

 

 
 

 

  

     AFVALLIGHEID 
11. Wij geloven dat het mogelijk is om na de 

wedergeboorte in zonde te vallen, omdat er 

in dit leven geen hoogte of sterkte van 

heiligheid bestaat waar het onmogelijk is 

om afvallig te worden. Door de genade van 

God kan iemand die afvallig is geworden, 

door echt berouw te tonen, zijn zonde te 

belijden en geloof te hechten in Jezus 

Christus, vergeving ontvangen en zich 

herstellen. 

Schriftgedeelten; Maleachi 3:7; Mat. 
18:21-22; Joh. 15:4 -6; 1 Tim. 4:1,16; 

Hebr.10:35-39; 1 Joh. 1:9; 2:1; 24 -25. 

 

 HEILIGING 

12. Wij geloven dat heiligheid het werk is van 

de Hielige Geest, door wie het kind van 

God gescheiden  wordt van de zonde en tot 

God terug gebracht wordt en in staat wordt 

gesteld om God lief te hebben met geheel 

het hart en te wandelen in het licht van Zijn 

heilige geboden. 
Heiligheid begint bij de bekering, Vanaf 

dat moment is er een progressieve 

rechtvaardiging als die persoon met God 

wandelt. Deze rechtvaardiging maakt hem 

gereed voor de algehele heiliging. 

De gelovige maakt een complete 

heiligmaking door, door het geloof in Jezus 

Christus. De Heilige Geest reinigt de 

gelovige dan van alle aangeboren zonde en 

maakt hem gereed voor de bediening van 

God. Het leven van heiligheid wordt 

gecontinueerd door het geloof in het 
heiligmakend bloed van Jezus Christus en 

wordt bewezen door liefdevolle 

gehoorzaamheid aan God's heilige wil. 

Schriftgedeelten:  Gen.17:1; Deut. 30:6. 

Ps. 130:8; Jes. 6:1-6, 35; Ezech. 36:25-29; 

Matt. 5:8,48; Luc. 1:74 -75; 3:16-19; 

24:49; Joh. 17:1-26; Hand.1:4,5,8; 2:1-4; 

15:8-9; 26:18; Rom. 8:3-4; 1 Cor. 1:2; 2 

Cor. 7:1;   

Ef. 4:13,24; 5:25-27;  1 Thes.3:10,12-13; 

4:3, 7-8; 5:23-24; 2 Thess. 2:13; Titus 
2:11-14; Hebr. 10:14; 12:4; 13:12; Jak. 

3:17-18; 1 Petr. 1:2; 2 Petr. 1:4; 1 

Joh.1:7,9; 4:17-18; Judas 24. 

 DE GAVEN VAN DE GEEST 
13. Wij geloven dat de "Gave van Geest" de 

Heilige Geest zelf is. Hij is te verlangen 

boven de "Gaven van de Geest" welke Hij 

toebedeelt aan leden van Zijn Gemeente 

overeenkomstig Zijn wijs besluit. De gaven 

stellen de gelovigen instaat om te 

functioneren als leden van het "Lichaam 

van Christus". Deze gaven moeten gebruikt 

worden in liefde en wel onder leiding van 

de Heer der Gemeente, Jezus Christus, en 

niet naar de vrije wil van de mens. 
De waarde van de gaven van de Geest zal 

getoetst worden aan hun bruikbaarheid in 

de Gemeente, en niet naar de extase en 

voordeel van degene die het ontvangen 

heeft. 

Schriftgedeelten: Lukas 11:13; 24:29; 

hand. 1:4:2; 2:38-39; 8:19-20; 10:45; 

11:17; Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:1-14; Ef. 

4:7-8, 11-16; Hebr.2:4; 13:20-21; 

1 Petr. 4:8-11. 

 

 DE SACRAMENTEN 

14. Wij geloven dat Christus ons twee 

sacramenten heeft nagelaten nl. het 

Heiligavonmaal en de Doop. Wij geloven 

dat het Heiligavondmaal een sacrament is 

dat onze verlossing in Christus' dood en 

onze hoop in Zijn triomfantelijke 

wederkomst symboliseert, maar ook als 

teken van de liefde die chistenen moeten 

hebben voor elkaar. 

Wij geloven dat de Waterdoop een 

symbool is van "Het Nieuwe Verbond van 
Genade" en het aannemen van Jezus 

Christus als persoonlijke Verlosser en het 

nieuwe leven in Christus. 

Schriftgedeelten:  Matt. 3:13-17; 26:26-28; 

28:19; Markus 1:9-11; 14:22-24; Lukas 

22:19-20; Joh. 3:5.22,26; 4:1-2; 6:48-58; 

Hand. 2:38-39, 41; 8:12-17, 36-38;9; 18; 6; 

15, 33; 18:8; 19:5; 22:16; Rom. 2:2829; 

4:11; 6:3-4; 1 Cor. 5:7-8; 10:3-4,16-17; 

11:23-29' 12:13; Cal.3:27-29; Col. 2:11-12; 

Titus 3:5. 


