
LIJDEN 
Kan een Christen lijden? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesaja 53 
1
Wie gelooft wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 

 
2
Want als een loot schoot hij op voorzijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte nog luister, 

dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 
3
Hij was veracht en van 

mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als ieand, voor wie men het gelaat verbergt; hij 

was veracht en wij hebben hem niet geacht. 

 
4
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een 

geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
5
Maar om onze overtredingen wrd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is onze 

genezing geworden.
6
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 

heeft ons aller ongerechtigheid op hem  doen neerkomen. 

 
7
Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting 

geleidt wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 
8
Hij is uit 

verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 

levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 
9
En men stelde zij graf bij de goddelozen; 

bij de rijke was hij in de dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. 

 

 
10

Maar hetbehaagde de Here hem te verbrijzelen.  

 

Onthoudt: 1 Petrus 1:6-7 

Alhoewel Jezus God was die als mens leefde, liet Hij toe dat hij leed. Hij leed door de hemel te verlaten, om als een 

arme man te leven, door afwijzing van degenen, van wie Hij dacht dat die vrienden waren en door een wrede dood. 

Hij deed dit voor een doel. Hij deed dit omdat Hij van de verlorene hield en omdat Hij de Vader eer wilde geven. 

 

Dit is soms moeilijk te begrijpen. Wat nog moeilijker s om te begrijpen, is dat Hij alle gelovigen oproept om Hem te 

volgen. 

 

Jezus leed 
 

1. Lees Jesaja 53:3 weer. “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met 

ziekte.” 

 Was Jezus leven op aarde makkelijk?_______________________ 

 

2. Lees Lukas 9:22 

 Wist Jezus dat Hij zou lijden?______________________________ 

 

3. Lees Hebreeën 12:2-3 

 Waarom accepteerde Jezus het lijden op het kruis?_____________ 

______________________________________________________ 

 

 

Wandelen met God 

8 



 

Mensen zullen ons vervolgen omdat wij Christus volgen 
 

4. Lees 1 Petrus 4:12-14 

 Moet lijden ons verassen?_________________________________ 

 

 Wanneer zullen wij ins verheugen? (vers 13)__________________ 

 

5. Lees Johannes 15:18-20 

 Hoe zullen mensen reageren als u een christen wordt?__________ 

_____________________________________________________ 

 

6. Lees Fillepenzen 1:29 

 Wat wordt ons ook gegeven als we leven ontvangen door Christus? 

_______________________________________________________ 

 

7. Lees Lukas 23:34 

 Hoe reageerde Jezus toen mensen Hem pijn deden?____________ ________________________ Hij 

verwacht dat wij hetzelfde doen 

 

We kunnen lijden door pijn en ziekte 
 

8. Lees Johannes 11:17-45 

 Kan Jezus ziekten genezen?_______________________________ 

 

Absoluut, ja! Jezus heeft de kracht om van alles te genezen. Maar......... 

 

9. Lees 2 Korintiërs 12:7-10 

 Geneest Jezus altijd?______________________________________________ 

 

Nee! Waarom? Jezus geneest niet altijd omdat Hij een beter plan heeft. 

 

Jezus is niet één of andere kwakzalver! Hij is veel macthiger. Een kwakzalver kan alleen proberen de wereld een 

beetje te herstellen, maar Jezus maakt een hele nieuwe wereld voor ons. Deze nieuwe wereld wordt hemel genoemd 

 

10. Lees Openbaring 21:1-4 

 Wanneer zal Jezus alle leed wegdoen?________________________________ 

 

11. Lees Johannes 14:1-4 

 Wie zal Jezus naar de hemel nemen?_________________________________ 

 

Dus, Jezus kan ons genezen, maar Zijn prioriteit is om ons voor te bereiden voor de nieuwe wereld  die Hij creeert. 

 

12. Lees Romeinen 8:28-29 

 Als wie wilt God dat we moeten zijn?________________________________ 

 

Jezus leed. Als u niet lijdt kunt u niet als Jezus worden. Daarom zegt Paulus: “Maar wij roemen ook in de 

verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de 

beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de 

Heilige Geest, die ons gegeven is”. (Romeinen 5:3-5). 

 

Jackobus zegt “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij 

weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, 

zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet” (Jackobus 1:2-4) 

 



13. Lees Romeinen 8:18-19 

 Welke is belangrijker? Deze wereld die binnenkort zal eindigen of de Henel die er voor eeuwig zal 

zijn?________________________________________ 

 

Redenen om te lijden 
 

14. Lees Hebreeën 12:7-11  

 Soms is lijden een tucht van God. Wat probeert God door tucht te doen?_____ 

_______________________________________________________ 

 

1. Lees Johannes 9:1-5 

 Soms vraagt God ons om geduldig te zijn tijdens leed. Op deze manier bewijzen wij de wereld dat wij 

hoop boven deze wereld hebben.Wat doen we volgens Johannes hierdoor? ___________  

_____________                                                                         lees ook Johannes 21:18-19 

 

2. Lees 1 Petrus 5:8 

 Door wie wordt leed soms veroorzaakt?______________________ 

 

Sommige mensen denken dat ziekte het gevolg van zonde in je leven is. Dit kan waar zijn, maar het hoeft niet. Leed 

kan komen van elk van de bovengenoemde redenen. Jezus moest lijden, maar Hij was zonder zonden. Omdat God u 

genoeg vertrouwt vraagt Hij u om voor Hem te lijden. 

 

3. Lees Jackobus 5:13-16 

 Wilt God dat we voor genezing bidden?______________________ 

 

Het is goed om God voor genezing te vragen, maar dring er niet aan.  Vertrouw Hem. Hij heeft een betere plan, dat 

we ons kunnen voorstellen, voor ons. 

 

Vragen voor dicussie 

 

1. Overdenk het leven van Job in het oude testament. Leed hij vanwege zonde? 

2. Welke heeft meer geloof nodig? Om blij te zijn terwijl je lijdt of om genezen te zijn. 

 

Schrijf de te onthouden tekst op: 1 Petrus 1:6-7 
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